
 
 

Het Gedicht “Wij Stad Van Vrijheid” 
in Speeltuin Tuindorp 

  

 

 

 

 

 

De letters van het gedicht zijn in 17 gebogen stalen delen van 110mm breed gelaserd. 
Het geheel is 20 meter lang. De pijlrichting is de leesrichting. 

 

Het gedicht is in 2015 door staddichter Martijn Adelmund voor de toen 13 jaar oude Tri Pham 

geschreven. Er dreigde voor, de in Nederland geboren, Tri en zijn familie uitzetting omdat de ouders 

van Tri geen asiel werd verleend. Verschillende Wageningers hebben toen de handen inéén geslagen 

en de actiegroep “Tri moet blijven” in het leven geroepen om actie te voeren. 

gedicht heeft burgemeester van Rumund voorgedragen op het Malieveld in Den Haag en op de radio 

bij Radio 1. Dankzij een besluit van staatssecretaris Dijkhof asiel verleend. 

 
 

Wij Stad Van Vrijheid 
• Wij stad van vrijheid / waar de Wereld staat / en 160 volken vreedzaam 
wonen / wij zeggen doe geen kwaad • Leg het bitter van u af / door crisis angst 
en haat / laat het spel toch aan de kinderen / onthoud het doe geen kwaad • 
Het is de oudste van alle wetten / die wordt van kracht als alles faalt / de rest is 
immers bijzaak / wij zeggen doe geen kwaad • Stop die slapeloze nachten / wij 
geloven al te graag / in een vorm van gerechtigheid / daarom zeg ik doe geen 
kwaad • 


